
DAG VAN EUROPA - 9 MEI

PRINSES EUROPA EN DE STIER

Prinses Europa woonde aan de Aziatische kust van de Middellandse zee. Ze was zo mooi, dat de Griekse god Zeus
verliefd op haar werd. Hij vermomde zich als stier en nam haar op zijn rug mee over de Middellandse zee, naar het
Griekse eiland Kreta. Hij veranderde in een mens en de prinses werd op hem verliefd. Ons continent is vernoemd
naar de prinses uit dit verhaal. 


