
VIER DE DAG 

VAN EUROPA!

Op 9 mei 1950 lanceerde Robert Schuman zijn idee voor de toekomst van Europa. Sinds 1952 zijn we beginnen samenwerken met zes landen
onder de naam Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. België, Nederland, Luxemburg, West-Duitsland, Frankrijk en Italië besloten om
hun economieën te verbinden met elkaar.

Door de jaren heen werd de samenwerking uitgebreid. Zowel in het aantal landen als inhoudelijk. Pas in 1985 werd 9 mei uitgeroepen tot de
Dag van Europa. Het idee achter deze dag is om burgers bewust te maken van wat de Europese Unie doet en betekent voor ons allemaal.

Nog altijd wordt gestreefd naar een Europa waarin de vrijheid en identiteit van het Europese volk gegarandeerd is en samenwerking tussen
volkeren verbetert. Een werk dat nooit af is, maar het is een mooie dag om stil te staan bij hoe ver we al gekomen zijn.


